
Gerardus Hubertus Delnoij beter bekend als Bèr Delnoij werd geboren te Heerlen op 24 

juli 1928. 

In 1955 werd dhr. Delnoij gewijd tot priester in Roermond. In 1962 kwam dhr. Delnoij 

in dienst bij de Koninklijke Marine (KM) tot 1983. 

Tussen 8 mei 1964 tot 8 mei 1966 werd hij gestationeerd op Aruba waar hij werkzaam 

was als vlootaalmoezenier bij de marine-eenheid. Zijn aalmoezenierstaak strekte zicht 

uit tot al het personeel van de marinierskazerne als ook tot alle leden van de 

Nederlandse Koninklijke Marine die voor korte of lange tijd op Aruba aanwezig zouden 

zijn. Alsmede tot het marinepersoneel van de in de Nederlandse Antillen verblijvende 

schepen van de Nederlandse Koninklijke Marine. 

Gedurende zijn verblijf op Aruba heeft hij de Marinierskazerne-kerk opgericht, die op 13 

maart 1965 feestelijk werd geopend. 

Naast zijn werk als vlootalmoezenier was hij ook een fervent fotograaf en deze collectie 

foto’s werd door hem gemaakt gedurende zijn verblijf op Aruba. 

Gerardus Hubertus Delnoij overleed op 11 juni 2002. 

 

 

Gerardus Hubertus Delnoij better known as Bèr Delnoij was born in Heerlen, the 

Netherlands on the 24th of July 1928. 

In 1955 he was ordained as a priest in the city of Roermond. In 1962 he went to work 

for the Dutch Royal Marines as a chaplain, a function he fulfilled until 1983. 

Between May 8th, 1964 and May 8th, 1966, he was stationed at the Marine base in 

Savaneta on the island of Aruba serving as a Capellanus to all personnel of the Marine 

base, as well as to all marine-personnel who worked on the ships in Aruba, and the 

Netherlands Antilles. 

During his stay on Aruba he founded the church on the premises of the Savaneta camp, 

which was inaugurated on the 13th of March 1965. 

Besides his work as a Capellanus he was an avid photographer and this photo collection 

is the result of his hobby during his stay on Aruba. 

Gerardus Hubertus Delnoij passed away on the 11th of June 2002 


